
 
 

Sociaal centrum 'Mijn Thuis' 

 

Lieve mensen, 

Stichting 'Mijn Thuis' heeft jullie steun dringend nodig!  

Zo'n ...jaar geleden hebben we in het Palestijnse vluchtelingenkamp 'Ein al 

Helwa' een sociaal centrum opgericht, waar Palestijnse behoeftigen 

onderwijs, medische hulp en voedsel konden krijgen. Zo werden er 

voorschoolse lessen gegeven, werden er in de Ramadan voedselpakketten 

verstrekt, kon je voor een lagere prijs producten kopen, werden er in de 

keuken warme maaltijden bereid en uitgedeeld, kon je in het laboratorium 

gratis medische hulp krijgen of onderzoeken laten doen. Kortom; het was 

een plek waar veel Palestijnen in moeilijke tijden terecht konden. Het werd 

zelfs 'een begrip' in het kamp. Mensen gingen er graag heen en vonden het 

fijn dat ze op een laagdrempelige manier werden geholpen. Het centrum 

werd namelijk gerund door behoeftige Palestijnse vluchtelingen en 

Palestijnse vluchtelingen met extra kennis, waardoor het sociaal centrum 

een win-win situatie voor het Palestijnse vluchtelingenkamp werd. 

Om onze projecten in het sociaal centrum te kunnen voortzetten, zijn wij 

afhankelijk van (blijvende) donaties.  

De afgelopen jaren zijn er bij ons minder donaties binnengekomen, 

waardoor we genoodzaakt waren om bepaalde projecten in het centrum te 

staken. Daarbovenop waren er in Libanon opeenvolgende crisissen, wat 

ook de Palestijnse bevolking flink heeft geraakt (denk aan de stijgende 

voedsel- en benzineprijzen, werkloosheid, economische crisis, onrust in de 

omliggende landen).   



 
 

We willen u daarom vragen om ons financieel te steunen, zodat we 

anderen kunnen helpen. Velen wachten op uw donatie. Zelfs met een 

kleine donatie kunnen we vele behoeftigen bevredigen. Hoe mooi zou het 

zijn als we in de gezegende maand Ramadan, de maand van geven en 

goedheid, alle projecten in het sociaal centrum weer kunnen oppakken? 


